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Artık tek bir cam üretilmiyor Türkiye'de. Artık cam işçisi grevde. Cama hayat veren güçlü 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bugün grev bayrağı taşıyor. Bugün ekmek kaygasıdır, onur kavgasıdır cam fabrikalarından yükselen. Cam işçisinin kararlılığıdır grev türkülerinde söylenen. Cam tekelinin azgın sömürüsüne karşı verilen kavgadır bu. İnsan gibi yaşamak için verilen kavgadır.Cam işçisi mutlaka kazanacaktır! 


Camcıyız, patronlara li 


T'SİP'in Grevlerle Dayanışma Kampanyasını grevci işçiler coşkuyla karşılıyor. 


Türkiye Sosyalist İşçi Partisi ? nin Grevleri Destekleme Kampanyası 


yurt çapında 


Grevci arkadaş! 

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin başlattığı «Grevleri Destekleme Kampanyası» yaygınlaşarak sürüyor. 

Tekstil, Metal, Cam işkolunda 60 
bin işçinin şanlı grevini destekleme kampanyası yurt çapında TSİP örgütlerince yürütülüyor. 

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, hazırladığı yüzbinlerce bildiriyi tüm grev kentlerinde fabrika fabrika, ev ev dağı. 
tiyor. 

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, toplantılar ve mitinglerle grevlerin haklilığını tüm halk kesimlerine anlatmak için durup dinlenmeden mücadele veriyor. 

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Bursa'da salon toplantısı düzenledi. 

İstanbul Kartal'da, Bakırköy'de, Bayrampaşa'da ve Tepebaşı Gazinosu'nda salon toplantıları için yoğun hazırlıklarını sürdürüyor. 

Denizli, Mersin, Adana'da yapacağı kapalı salon toplantıları, Grevlerle Dayanışma Kampanyası'nın bir parçası olacak... 

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Edir- ne, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ Il örgütlerinin de katıldığı bir miting için aralıksız çalışmalar yapıyor. 14 Eylül 


yaygınlaşıyor 


Pazar günü saat 14.00'te ÇORLU'da yapılacak olan GREVLERİ DESTEKLE-ME MİTİNGİ şimdiden grevci işçiler ve emekçi halkın desteğini kazandı. 

TSİP örgütleri, grevleri anlutan, onbinlerce broşürü halka ulaştırdı, onbinlerce el ilânı dağıttı, bütün emekçileri grevlerle dayanışmaya çağırdı. 

TSİP, tüm Parti üyeleriyle, GER-ÇEK Gazetesinin GREV ÖZEL SAYILA-RI'nın dağıtımı için seferber oldu. Grev alanlarında, gecekondu semtlerinde, kahvelerde gazetemiz grevci işçilere ve emekçi halka ulaştırıldı. 

TSİP Kongreleri aynı zamanda grevci işçilerle dayanışmanın somutlandığı alanlar haline geldi. Kongreler- de grevci işçiler hak ve ekmek mücadelelerini dile getiren konuşmalar yaptılar. 

TSİP'in KAZANINCAYA KADAR 
GREV şiarını destekleyen DİSK sendikasıları, işyeri temsilcileri toplantılar- da ve mitinglerde işçi sınıfının haklılığını haykırıyor, kazanıncaya kadar da haykıracak! 

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, YA, ŞASIN İŞ, EKMEK, HÜRRİYET MÜCA-DELEMİZ! diyor ve tüm emekçileri saflarına çağırıyor. 


Cam işçileri arasında yaygın bir söz vardır: «Camcıyız, patronlara sancıyız!» 

Cam işçisi, kor karşısında ter döker. 

Maharetli etleri #500 lirayu mankum edilmiştir. Alev, buhar, asit, civa cam işçisinin bedenini eritir. 

Cam işçileri bugün grevdedir. Ve bugün cam işçileri tek bir söz biliyorlar: «KAZANMAK!» 

Bugün Topkapı'da, Patabahçe'de, Mersin'de, Bursa'da, Çayırova'da grev ba'rağını yükseltiyor yiğit cam işçileri. Grev bayrağıyla yikselen cam işçisinin kararlı sesidir. Grev bayrağıyla yükselen, cam işçisinin daha fazla yoksulluğa «hayır» deyişidir. Grev bayrağıyla yükselen cam işçisinin eknek kavgasıdır, onur kavgasıdır. 

Cam işçileri, cam tektine karşı kararlılıkla direniyor. İnsanca yaşamak için lireniyor. Yıllar yılı şişe cam tekeli, cam işçisinin sırtınan milyarlar kazandı. Yıllar yılı şişe cam tekeli, cam işisini boğaz tokluğuna çalıştırdı. Yıllar yılı şişe cam keli, cam işçisinin ömrünü kısalttı ateş fırınlarında, aidin, kumun içinde. 

Şimdi cam işçisi greve, coşkuyla direniyor. Cam patronlarının kâr çarkı dulu. Grev bayrağı dalgalanıyor cam işyerlerinde. Duyun, cam işçisinin güçlü sesidir: İşçiyiz, güçlüyüz! diyr cam işçisi. Direneceğiz, kazanacağız! diyor. 

Artık tek bir cam üretiyiyor Türkiye'de. Artık cam işçisi grevde. Cama hayat ven güçlü eller bugün grev bayrağı taşıyor. Ateşin, bulrın zayıflattığı yürek coşkulu. Bugün grev türküleri uyuluyor cam fabrikalarından. Bugün onur kavgasıd cam fabrikalarından yükselen. İnsan gibi yaşamak İn verilen kavgadır bu. Azgın sömürüye karşı verilerkavgadır. Cam işçisi mutlaka kazanacaktır! 


Topkapı Şişe Cam'da grek günkü gibi coşkulu. 


TEK TEK KURTULUŞ YOK 
BİRLİKTE GÜCÜMÜZ COK! 


LUS. YOK TE TEK, BAŞINA 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BİRLEŞTİK BAŞIMIZ DİK 


GREYLERDE BİLENDİK! 


Cam tekeli dize gelecektir! 


Yaşar ARIKAN 
Hürcam-İş Sendikası Merkez Yürütme Kurulu Üyesi 


Uzun mücadeleler içinden gelen cam işçileri, şişe cam tekeline karşı grevi kararlılıkla sürdürüyor. O şişe cam tekeli ki, ülkenin en güçlü tekellerindendir. Yıllar boyu cam işçilerini iliğine kadar sömürmüştür. Cam İŞÇilerinin canı pahasına milyarlar kazanır. 

Bugün ülkemizde çeşitli işkollarında onbinlerce işçi grevdedir. Ve bunlar arasında cam işçileri de bulunmak. 
tadır. Cam işçilerinin grevi önemli bir özellik taşımaktadır. O da, bu işkolunda tüm işçileri içine alan bir güçbirliğinin sağlanmış olmasıdır. Böylelikle işkolunda bugüne kadar sendikal bölünmüşlükten yararlanan cam tekelinin hesapları, bu kez boşa çıkarılmıştır. İşkolumuzda cam işçilerinin ortak çıkarları doğrultusunda sağlanan bu güçbirliği cam işçisinin gücüne güç katmıştır. 

Cam işçileri, alım güçlerini yükseltmek ve korumak, iş güvencesini sağlamak, işçi sağlığı ve güvenliğini gerçekleştirmek için mücadele ediyor. 
Cam tekeli ise, bu taleplerimizin «İş Bankası'nın prensiplerine aykırı» olduğunu söyleyerek uzlaşmaz tavrını sürdürüyor. Ama cam tekeli ne denli karşı köyarsa koysun, bu haklarımızı ala. 
cağız. 

DİSK'in kurulmasında yeri olan 86 
günlük 1967 grevini yapan Paşabahçe işçileri, DİSK'i işyerlerine sokmak 


için unutulmaz bir mücadele veren ACS işçileri, patronların işyerlerinden mai çıkartarak grev kırıcılığına girismeleri- ne günlerce karşı koyan Topkapı işçileri, cama hayat veren tüm cam işçileri bu mücadeleden alınlarının akıyla çıkacaklardır, bunda kararlıdırlar. 

Grevlerimiz tüm emekçilerin desteğiyle daha da yükseliyor. Konfederasyonumuz DİSK'in grevlerle dayanışmayı örgütlemesiyle, bu dayanışma potansiyelinin harekete geçirilmesi başa. 
rımızın teme! bir güvencesidir. Bugünkü siyasi ve ekonomik koşullarda grevlerin başarısı demokrasi güçlerinin en geniş desteğine sıkı sıkı bağlıdır. 
TSİP'in grevlerle dayanışma kampanyasını bu doğrultuda önemli bir adım olarak görüyoruz. Dayanışmanın hayata geçirilmesinde TSİP'in bu girişimi somut bir adım olmuştur. 

Grevlerimiz mutlaka başarıya ulaşacaktır, cam tekeli dize gelecektir. 
Cam işçileri kararlıdır, örgütlüdür, güçlüdür. 
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Gerçek 


Grevimiz hak 


grevidir! 


Birlik cam işçisinin gücüne güç kattı 


lı Kristal-İş Sendikaları arasında güçbirli- 


© DİSK'e bağlı Hürcam-iş ve Türk-İş'e bağlı Kristal-İş Sendikalarının cam işçilerinin ortak ekonomik-demokratik çıkarları doğrultusunda gerçekleştirdikleri güçbirliği, cam işçilerinin mücadele gücüne güç kattı. 


Ülkemizde sendikal hareketin birliğ!. 
nin sağlanmamış olması, işçilerin çeşitli sendikslarda bölünmüş olması özellikle top. 
lu sözleşme zamanlarında bir kere daha kendisini gösterir. Patronlar, sarı sendika. 
larla anlaşarak DİSK'e bağlı sendikaları da boyun eğmeye zorlerlar. Kısaca, sendikal birliğin sağlanamamış olmasından patronlar alabildiğine yararlanırlar. Bu sendikal bö. 
Jünmüşlük, işçilerin mücadele gücüne zayıflık getirmekte ve patronlar tüm diğer baskı yollarının yanında sarı sendikaları dı DİSK sendikalarına karşı kullanmaktadırlar. KN 

Sendikal birliğin henüz sağlanamadığı günümüz koşullarında, ilk kez cam işkolunda DİSK'e bağlı Hürcam-İş ve Türk-İş'e bağ- 


“a, 


10 bine yakı işçinin Cam sé ayiiné 
BM bağlı fabrikalardaki grevi sürüyor 


Bazıcammamulleri karaborsaya dustu 


© Cam sanayii yetkilileri, bu güne kadar meydana gelen zararın 
5 milyar 280 milypn lirayı bulduğunu, günlük zararın ise 
60 m iyon lira ö duğunu açıkladılar 


Şişe Cam tekeli 


ği gerçekleştirilmiştir. İki sendika cam işçilerinin ortak ekonomik-demokratik çıkar ları doğrultusunda güçlerini birleştirmişler, ortak bir toplu sözleşme taslağı hezırlamışlardır. Patronların karşısında ortak taslakla oturan iki sendika, uyuşmazlık sonucunda birlikte greve başlamışlardır. 

Yüz gün önce başlayan grevlerle cam işkolunda üretim tümüyle durdu. Bu durum, cam işçilerinin mücadele gücüne güç 


kattı. Cam patronları daha birkaç gün geçmeden feryat etmeye başladılar. 

İşkolundaki tüm işçileri kapsayan bu güçbirliği cam işkolunda ileri kazanımları bugünden haber veriyor. Cam işfileri insanca yaşayacak ücret, iş güvencesinin sağlanması, işçi sağlığının korunması başta ol. 
mak üzere haklı talepleri hayata geçirme için mücadele ediyorlar. Ve bu mücadelede her iki sendikaya bağlı cam işçilerinin kardeşçe dayanışması yükseliyor. Bu dayanış- 


ma ayni zamanda cndikal birliğin sağlan. 
masıyla işçi sınıfının gücüne ne denli bir güç katılacağının da habercisi oluyor. 


pr eoa” 


köşeye sıkıştı 


@ Cam işkolunda üretimin durmasının nedeni, cam tekelinin işçilerin haklı taleplerini kabul etmeye yanaşmamasıdır. Cam patronları, İŞçilerinin bu taleplerini gizlemeye çalışıyor ve «işçiler cam üretimini felce uğrattı» diye yaygara yapıyorlar. 

e Cam tekeli, cam işçilerinin taleplerini kabul etseydi bir yılda 3 milyar 
500 bin lira ödeyecekti. Oysa grevden bu yana geçen 100 günde 5 
milyar 809 milyon lira zarar ettiğini söylüyor. Görülüyor ki, cam pat- 


ronlarının hesabı başkadır. 


Onların hesabı grevi kırmak, başarısız- 


lığa uğratmak ve cam işçisine boyun eğdirmektir. 


Cam işkolunda üretim tümüyle durdu. Gazetelerde ve televizyonda, cam İş kolunda sıkıntıdan bahsedilmeye başlandı. Grevler yüzünden ekonominin ne ka. 
dar zarara uğratıldığı anlatılıyor! 

Cam işkolunda üretimin durmasının nedeni, cam tekelinin anlaşmaya yanaşmamasıdır. Cam işçilerinin çok yüksek ücret zammı istediği ve bu artışın karşı lanamayacağı yalanı söylenmektedir. Yine işçilerin haklı talepleri gizlenmeye ça lışılarak, işçiler «ideolojik grev» yapmak. 
la suçlanmaktadır. 

Oysa şişe-cam işvereni, kendi ağzıyit yakalanıyor. Grev nedeniyle cam işkolunda günde 60 milyon lira zarar edildiğini söylüyor. 100 gündür süren grevler boyunca bu zarar 5 milyar 800 milyon lira ol. 
muş. Öte yandan cam patronları anlaş 


maya yanaşsalardı işkolundaki tüm işçilere yapacakları ücret zammı farkı ve yan ödemeler toplamı 3 milyar 500 milyon lira civarında olacaktı. Yani, şişe cam tekeli yüz günde kaybettiğinden daha az «kayba» uğrayacaktı. 

Görülüyor ki, şişe cam patronlarının hesabı başkadır. Onların hesabı, grevi kırmak, başarısızlığa uğratmak ve cam işçilerini açlığa, yokluğa mahküm etme”. 
tir. Ama cam işçileri direnmekte kararlidırlar. Ortalama 4500 lira aylıkla, ağı” çalışma koşullarında çalışmak, cam işçi. 
sinin canına yetmiştir. C-m işçisinin kaybedeceği hiç birşey yoktur. Cam teke) ise azgın sömürüsünü dilediğince sürdüre. 
mediği için kıvranmaktadır. Cam tekeli dize gelecektir, kazanan yiğit cam işçileri olacaktır. 


, nellikle dışarıya satılıyor. 


İbrahim Koyuncu 
BURSA Otocam İşyeri 


Kazanılmış haklarımızı geri almaya çalışıyorlar 

Hasan Celayir 


BURSA Otocam İşyeri Baştemsilcisi 


Biz haklıyız, güçlüyüz ve grevimiz zafere kadar sürecektir. Ülkemizde ilk olarak cam işkolun- 


da DİSK ve Türk-İş'e bağlı sendikalar 


arasında 


güçbir'iği yapıldı. Bu, biz işçiler için önemli bir gelişmedir. Ama yeterli değildir. Aynı şekilde greve gidilen diğer işkollarında da güç ve eylem birliği sağlanmalı, giderek sendikal birlik sağlanma- 


lıdır. 
Grevlerimizin nedeni 


ekonomiktir. Bunun en 


somut örneği, aldığımız 3-5 bin lira arasında değişen ücretlerimizdir. Patronlar; grevler siyasidir diyorlar. Onlar kazanılmış haklarımızı geriye almaya çalışıyorlar. Bize siyaset yapmayı çok gördüklerini —aslında korktuklarını— söylüyorlar. 


Emekçi halkımız, 


grevlerimizi desteklemektedirler. 


demokratlar, 


sosyalistler 
Grevlerimiz bu 


destekle zafere ulaşacaktır. Bu ilerici desteği DİSK örgütlemeli ve tek merkezden yönetmelidir. 


Grevler . onurumuzdur. 


için kazanılması gerekli 


Ülkemiz demokrasisi mücadelemizdir. Patron- 


lar, işçi sınıfımızı sindirmeyi planlamaktadırlar. De- 


mokrasi güçleri bunu iyi 


değerlendirmeli, grevlerle 


dayanışmayı daha da güçlendirmelidirler. 


BİZ OTOCAM İŞÇİ 


LERİ olarak diyoruz ki: 


Grevler onurumuzdur. Demokrasi güçlerinin birli- 


ği ile zafere ulaşacaktır. 


Haklıyız, kazanacağız 


Hüseyin Azrak 
Feget Baştemsilcisi 


Fabrikamız ilk olarak greve çıkıyor. Grevde 93. günümüzü dol durduk. Ekonomik, sosyal ve demokratik haklarımızı elde etmek 


için greve çıktık. Grevlerimizin basa”ıya ulaşması birlik ve bera. 
sağlamamızdan ge- güçlerinin desteği, grevlerimizin başariya ulaşması da en önemli bir güç kay- 


berliğimizi çer. Demokrasi 


nağıdır. 

TSİP'li arkadaşlar (o grevimizi ziyarete geldiklerinde gözaltına alındılar. Buna çok üzüldük. Bu tür ziyaretleri arkadaşlarımız canı gönülden istiyorlar. Kolluk kuvvetleri tüm baskılarına rağmen bu dayanışmamızı bozamayacaktır. Onların bu tür baskıları bizi birbirimizden ayramadığı gibi dayanışmamızı daha da güç. 
lendiriyor. 


“DAHA, 
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Teknik Cam işçileri: 


Hakkım 


ızı alana 


kadar direneceğiz 


Topkapı'da kurulu Teknik Cam 


işçileri 93 gündür grevde. Bu iş- | 


yerinde laboratuvar malzemeleri, züccaciye, cam eşye, çay, su takımı, avize çubuğu, tencere, bardak gibi çeşitli türde cam eşya üretiliyor. Üretilenler ge-. 


Teknik Cam İşçilerine neden greve çıktıklarını soruycruz. Anlatıyorlar: «İşkolumuzda çalışmi koşulları çok ağırdır. Elimizi ortalama aylık 4200 lira geçel Ürettiğimiz cam eşyalar maliye tinin kat kat üstünde satılır. Bu na karşılık işçinin aldığı ücre 


Cam işçileri Şie Cam tekeliyle mücadele ediyor 


boğaz tokluğuna bile yetmez.» 

Bir işçi örnek veriyor cam tekelinin kârına, şöyle diyor: «Piyasada bizim yaptığımız 200'lük soğutucular 300 liranın üzerinde satılır Ve bunun maliyeti 50 lirayı bulmaz. Ve düşünün ki, bura. 


' da bir işçi bu soğutuculardan bir 


günde 50 tane üretir.» 

Çalışma koşullarının nasıl olduğunu soruyoruz. İşçilerin yüzüne acı bir ifade geliyor, yaşadıklasını (o anlatıyorlar: «Diğer cam fabrikalarındaki gibi dayanılmaz sıcak ve yağ bizim için son derece zararlı. Bir de kum kurutma makinelerinin getirdiği 


süredr'» diyor. 


© Şişe cam tekelirarkasında İş Bankası var. 


Cam işçilerinin işvereni Tüt ye Şişe ve Cam Fabrikaları Al nim Şirketi diye bilinen cam kelidir. Bu kuruluşun arkası «devlet gibi banka» clan İş B bası bulunmaktadır. İŞ Ban! 
Şişe ve cam fabrikalarının tat mına hakimdir. 

Şişe cam tekelinin karşısı rakip bir kuruluş yoktur. (€ 


işçileri doğrudan doğruya bu tekelle mücadele vermektedirler. 

Cam işkolunda çalışan işçi sayısı oldukça düşüktür. İşkolundaki toplam işçi sayısı ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek. 
tir. Yıllık cam üretimi 440 bin ton dolayındadır ve yıllık üretim artış hizi “014'ü bulmaktadır. 


toz, harman dairesinin tozu canımıza yetiyor. Ölçülendirme kısmında çalışan arkadaşlar var. 
Burada cıvanın buharlaşması belirli bir noktadan sonra iyice tehlikeli oluyor onlar için. Taksimat kısmındaki asit dairesi İse hem asit kokusu hem de tehlikesi ile hergün gözümüzün önünde. İşte bu koşullarda çalı-ŞIyoruz.» 

Grevlerini soruyoruz. Coş. 
kuyla anlatıyorlar: «Bugün grevimizin 93. günüdür. Grevimizi hakkımızı alana kadar sürdüre. 
ceğiz. Bu hak grevimizdir. Grevimiz boyunca çeşitli baskılarla karşılaşıyoruz. Polisler geliyorlar, arkadaşlarımızı keyfi olarak alıp götürüyorlar Son gelişlerin- de grev barakımızın içindeki afiş ve yazılarımızı yırttılar. 

Ama ne baskı ile ne de başka engelleme ile yılmayacağız. Hakkımızı alana kadar direnmeye kararlıyız.» 


Üretim maliyeti düşüktür. Çünkü cam üretimi için gerekli hammaddeler doğada bol olarak bulu nan silisyum (kum) ve sodadır. 
Üretim kaybı hiç yok denecek kadar azdır. Çünkü bozuk çıkan cam mamulleri tekrar hammad- de olarak kullanılabilmektedir. 

Cam İşkolunda sömürü azgın bir biçimde sürmektedir. Örneğin Otocom fabrikasında 24 işçi çalıştırılmakta, buna karşılık bu Fabrikada tüm ülkenin oto tam ihtiyacının yarıdan çoğunu karşılamaktadır. 

Şişe cam tekeli en çok kâr eden 101 şirket içinde 915.600 
milyon lira kârla üçüncü sıray: almaktadır. Sürekli büyüyen cam tekelinin Ferro-Döküm, Presiz ve Rastaş fabrikaları yanında Koç grubu ve MESS'le yakın ilişkisi vardır. 

Öte yandan dış pazarı en geniş olan ve yıllık ihracatı en fazla olan kuruluş yine şişe cam tekelidir. Muşrubat, ilaç, serum şişeleri, labaratuvar malzemesi, züccaciye ve diğer cam eşyalar ile oto ve pencere camları başta olmak üzere şişe cam fabrikala. 
rında her türlü cam üretimi yapılmakta ve ihraç edilmektedir. 


Cam tekelinin entrikaları sökmeyecek 


Kenan GÜNTÜRKÜN 
Topkapı Şişe İşyeri 
Temsilcisi 


İşkolumuzda 1.1.1980 tarihinde başlayan toplu sözleşme görüşmeleri işverenin uzlaşmaz tutumla. 
rı karşısında çıkmaza girdi. İşverenler; işgüvenliği, kıdem tazminatı, çalışma süreleri, işçi sağlığı gibi sözleşme taleplerimize mu kabil, bir teklif bile vermekten kaçarak bu konular üzerinde görüşmek istemediklerini peşin peşin söylediler. Bunun üzerine 28.5.1980 tarihinde greve başladık. 

Grevimizin 37. günü Resmi Gazete'de bizim işyeri. 
nin de adı geçtiği, ancak yanlış adla yayınlanan grev ertelemesi kararı çıktı. Bakanlar Kurulunun bu yanlış kararından amaç, grevi ertelemek bir yana, işçilerin moralini bozarak onları tedirgin etmekti. 
Ama grevci Topkapı Şişe işçileri, bunun bir oyun olduğunu kısa zamanda anladilar. 

Grev erteteme kararının hemen arkasından, bu kez de işverenler, grevdeki işyerimizden mal çıkartma- 


Hatice Pehlivan 
Teknik Cam İşyeri 


Grevlerimiz çok olum. 
lu gidiyor. Bütün ekonomik-demokratik hakla- 


o rımızı alana kadar kararlıyız. Patronlar ne kadar kararlıysa, biz de sonuna kadar götüreceğiz. Bu, hak grevimizdir. 
Cam işçileri sonuna ka. 
dar dayanacaklardır. Direneceğiz. 


yı gündeme getirdiler. Bu 


amacını gerçekleştirmek için çok sayıda güvenlik kuvvetini fabrikasının önü ne yığdılar. Grevcilere gün lerce baskı yapıldı, işçiler tahrik edildi ve olay çıkartılmaya çalışıldı. Bunun anlamı “açıktı:  Grevimizi kırmak. Bu oyunu da bozduk. Şişe çıkartılmasına 


karşı koyduk, ama işvere. 
nin oyununa da gelmedik. 


Cam tekelinin saldırıları, entrikaları grevlerimizin kararlılığını bozamaz. 

Metal, tekstil, cam işkollarında binlerce işçinin aylardan beri sürdürdükleri grevler, açlığa boyun eğ- 


miyeceklerini, o onurlarını koruyacaklarmı göstermiş- tir. Üretim çarkını durduran grevciler, yalnız değildir. Arkamızda en içten dayanışmalarıyle demokrasiden, işçilerden yana olan. 
lar vardır. 


Cam işçilerinin TSİP Fatih İlçe Örgütüne. ziyareti... 


Mücadelemiz, demokratik ve ekonomik haxlorımızı alıncaya dek sürecektir. Zafer işçi sınıfının ola. 
caktır. 


Baskılar grevlerle dayanışmayı 


engelleyemez! 


© Grevdeki cam işçilerini ziyarete giden 11 TSİP'li keyfi olarak gözaltına alındı. Olay, işçilerin pro- 


testosuna yolaçtı. 


Grevdeki cam işçileri, TSİP 


Fatih İlçe Örgütü'nü ziyaret ederek «geçmiş ol- 


sun» dileklerini ilettiler, 


Türkiye Sosyalist İşçi Partisi" nin Grevlerle Dayanışma Kampanyası sürüyor. TSİP örgütleri salon ve kahve toplantılarını, bildiriler, yürüyüşlerle (o grevlerle en geniş kamucyuna duyurmak için çalışıyor. TSİP üyeleri grev. 
deki işçileri yalnız bırakmıyor. 
Onlara her türlü destek için çaba sarfediyor. Bu dayanışma pekçok baskıyla karşılaşıyor. 

Bu baskıların bir örneği geçtiğimiz hafta yaşandı. Grevdeki 
cam işçilerini ziyarete giden 11 
TSİP'li polis tarafından gözaltına alındı. Bu olay grevci işçilerin 


şiddetli protestosu ile karşılandı. TSİP'lilerin gözaltına alınma gerekçesi ise «işçileri tahrik ve teşvik» olarak belirtildi. Bununla yetinmeyen güvenlik kuvvetleri olaya karşı çıkan işçileri de götürmek istedi. Keyfi olarak gözaltına alınan 11 kişi üç gün sonra serbest bırakıldı. 

Olaydan sonra TSİP Fatih ilçe Örgütü'nü ziyaret eden cam işçileri «geçmiş olsun» dileklerini ilettiler Grevlerle dayanışma üzerindeki baskıları ve. TSİP'li arkadaşların gözaltına alınmasını bir kez daha kınadılar, 


